
 

 

 
 
Pastores in Rijswijk 
ds. Sifra Baayen 
predikant 
sifrabaayen@pgrijswijk.nl 
 
Maaike Bal-Plomp 
pastoraal werker 
maaikebal@pgrijswijk.nl 
 
 
Inzameling van gaven 
Via bankrekening NL90 INGB 0669 4102 41 
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk 
 
 
Informatie 
Voor telefoonnummers en meer informatie: 
zie het Kerkblad (onder ‘pastorale secties’) 
en www.pgrijswijk.nl 
 
 
Van Binnenuit 
Het programma en de folder van Van Binnenuit 
vindt u op www.pgrijswijk.nl onder ‘activiteiten’ 
 

O U D E   K E R K   R IJ S W IJ K 

 
Zondag 6 april 2025 om 10.00 uur 

 
Voorganger: ds. Kees G. Zwart 
 
Cantor-organist: Henny Heikens 
Ouderling:  
Diaken:   
Lector:    
KND:   
Crèche   
Welkom:  
Kerk-tv:   
Koster:   

 
de liturgische kleur is paars 



 

 

Preludium 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Lied 281 vers 1, 2 en 3 (staande) 
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
 
Votum, bemoediging en groet 
vg Wij zijn hier samen 
  in de naam van de Drie-ene God: 

Vader, Zoon en heilige Geest 
 
vg Onze hulp is de Naam van de Heer 
gem DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
vg de Ene, de Drievuldige, de Rechtvaardige 
gem DE BARMHARTIGE VADER 
vg de messiaanse Zoon 
gem DE HEILZAME GEEST 
vg de bron van alle leven 
gem DE BRON VAN EEUWIG LEVEN 
vg Moge zijn Geest met ons zijn 
gem MOGE ZIJN VREDE MET U ZIJN 
vg Ja, vrede voor u allen 
gem JA, VREUGDE VOOR ONS ALLEN 

AMEN 
 

De gemeente gaat weer zitten 
 
Kyrie 
Korte gebedsoproep, aansluitend zingen we:  
Lied 547 vers 1 t/m 6 - ‘Met de boom des levens’ 

Gebed van de zondag 
vg … (gebed) 
 Door Christus, onze Heer 
gem AMEN 
 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Evangelielezing: Lucas 20 vers 9 - 19 
 
Antwoordpsalm: Lied 118 vers 7 en 8 
‘Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden’ 
 
Uitleg en verkondiging – gesproken deel 
‘De pachters, de steen en de poort’ 
 
Uitleg en verkondiging – gespeelde deel 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
‘Vater unser’ (BWV 682) uit: ‘Clavierübung III’ 
 
Gebeden  
Dankgebed, voorbede, stille gebeden, het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven en gebed over de gaven 
 
Slotlied: Lied 967 vers 1, 2, 5, 6 en 7 
‘Zonne der gerechtigheid 
 
Zegen, ten besluite: AMEN (gezongen) 
 
Postludium 
 


